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We worden overstelpt met informatie. Op televisie, radio, de

kranten of internet ... overal horen we meningen, stellingen

en opinies. Maar klopt datgene wat gezegd wordt wel? En

wat vinden we eigenlijk zelf? Hebben we zelf nog de ruimte

om na te denken en originele gedachten te ontwikkelen? 

"Onafhankelijk Denken" probeert het eigen denken, of zelf-

standig denken, te stimuleren. Daarvoor wordt onder andere

gebruik gemaakt van methoden uit de filosofie, een terrein

waarin het denken centraal staat. Twee aspecten worden uit-

gelicht: de onderzoekende fase waarin het ontwikkelen van

eigen gedachten centraal staat en de kritische fase waarin

gedachten, stellingen en meningen nader worden onderzocht. 

Oosterse technieken als yoga en meditatie zijn tegenwoordig

erg populair. Vaak wordt daarbij als bron verwezen naar de

oosterse filosofie. Daardoor kan de indruk ontstaan alsof er

één soort oosters denken is. Dat is echter niet waar. Er zijn

zeker vijf oosterse levensbeschouwingen te onderscheiden

die bovendien inhoudelijk sterk van elkaar verschillen. In dit

boek wordt ingegaan op de vijf bekendste levensbeschouwin-

gen uit de oosterse filosofie. Namelijk het Hindoeïsme, het

Boeddhisme, het Confucianisme, Taoïsme en Zen. De

belangrijkste kenmerken komen aan bod waarbij tevens

gepoogd wordt het doel van elke levensbeschouwing duide-

lijk te maken.

Filosofie 

Levensbeschouwing

Onafhankelijk denken

drie mooie boeken

Oosterse filosofie
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Verhalen, anekdotes … binnen het zenboeddhisme zijn er

vele. Het vertellen van verhalen heeft voordelen. Ze blij-

ven bij de toehoorder vaak beter in het geheugen hangen

dan wanneer dezelfde inhoud droog als lesstof verteld zou

worden. 

Veel verhalen in dit boek hebben lessen in zich: een

moraal of een inzicht en soms laten ze ook een mecha-

nisme zien. De meeste verhalen komen uit het zenboed-

dhisme. Een enkele keer wordt een uitstapje gemaakt naar

het Taoïsme of worden andere fragmenten gebruikt die een

goede aanleiding vormen voor een uitleg over zen.

“Een boek dat ook mooi is om weg te geven 

aan iemand waar u om geeft”.
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Dit is slechts één van de vele 

verhalen en inzichten ... steeds gevolgd

door een verwijzing naar het 

dagelijks leven

Zen
verhalen en inzichten 

uit het oosten

Een boogschieter, belang en verstarring
Een boogschutter doet mee aan een wed-strijd, de prijs is een vat aardewerk. Hij schietmoeiteloos, zijn vaardigheid en concentratiezijn onbelemmerd. Gedurende de wedstrijdwordt de prijs gewijzigd in een koperen orna-ment, de handen van de boogschutter begin-nen wat te trillen. Hij schiet nog steeds fout-loos maar toch minder zuiver dan voorheen.Als de prijs een gouden beker wordt, knijpthij zijn ogen samen alsof hij blind is. Al zijnschoten missen het doel. 
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